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Sinds wanneer is verkrachting geen nieuws meer? 
 
Mari Marcel Thekaekara 
 
 
Een paar dagen geleden brachten een aantal TV-stations het nieuws dat een Dalit-meisje in de 
deelstaat Haryana het slachtoffer was geworden van groepsverkrachting. Dat is eigenlijk geen 
nieuws hier in India. Verkrachting is India’s snelst groeiende misdaad. Tussen 1976 en 2006 
is het aantal verkrachtingen met 600% toegenomen. Vrouwen worden elke dag verkracht. 
Maar Dalit-meisjes zijn vaker het mikpunt om de Dalit-mannen te vernederen en op ‘hun 
plaats’ te houden, om Dalits een lesje te leren en omdat ze kwetsbaarder zijn dan andere 
groepen. 
 
Om onverklaarbare redenen bereikte deze verkrachting de koppen van de nationale media. 
Een tiener die werd verkracht door 12 mannen, waarvan er 8 tot de Jat-kaste behoren, een 
machtige dominante kaste in de deelstaat. De mannen namen de verkrachting op hun mobiel 
op en stuurden de video naar hun vrienden. Het dorp stond op zijn kop van het nieuws. Toen 
het de ouders van het meisje bereikte, vroeg haar vader zijn vrouw naar het huis van een 
familielid te gaan voor haar veiligheid. Toen pleegde hij zelfmoord. Gedreven door hulpeloze 
wanhoop, niet in staat om deze aanval op zijn dochter te verdragen, dronk hij dodelijk gif. 
 
Door de zelfmoord kwam het dorp in actie en registreerde de politie de verkrachting. De 
moeder van het meisje weigerde het lichaam van de vader uit het lijkenhuis op te halen tot de 
politie de daders arresteerde. Het dorp organiseerde een optocht bij kaarslicht om 
gerechtigheid te eisen. Tenslotte werden twee mensen gearresteerd, hoewel het meisje liet 
weten dat zij ze allemaal kon identificeren. Ze waren uit naburige dorpen. 
 
Lees het verhaal verder in het Engels: 
 http://www.newint.org/blog/majority/2012/09/27/rise-in-sex-crimes-in-india/ 


